
 

1. Wat is uw favoriete boek/welk 
boek geeft u graag cadeau? 
 

Dichtbundels van Rutger Kopland om kado te geven.  

Mijn favoriete boek is Honderd jaar Eenzaamheid van Gabriel García 
Márquez, met als eerste zin:  “Vele jaren later, toen hij voor het vuur-
peloton stond, moest kolonel Aureliano Buendía vast aan die verre middag 
denken, waarop zijn vader hem had meegenomen om het ijs te leren 
kennen”. 

 

2. Welke film wilt u nog een keer zien? 
 
Een film die ik als werkstudent in filmtheater Kriterion Rotterdam 26 weken 

lang moest doorstaan heette Käre John, uit nieuwsgierigheid zou ik hem 

nog wel eens willen zien. 

De mooiste én ontroerendste film vind ik La Vita è Bella, een tragikomische 

vertelling over de grootste menselijke ramp van de vorige eeuw.  

 

3. Hoe omschrijft u uw partij? 
 

De VVD staat het dichtst bij mij omdat het een echte liberale volkspartij is 
met een positieve kijk op de mens en de wereld, waarbij eigen verantwoor-
delijkheid, keuzevrijheid en respect centraal staan. De vrijheid van de één 
mag de vrijheid van de ander niet inperken, maar vrijheid kan niet zonder 
verantwoordelijkheid. Er zal duurzame economische groei moeten komen. 
Daar doet de VVD aan mee. Zo kochten we met drie gemeenten eind 2017 
Crailo om er in een groene, circulaire en gasloze wijk 500 woningen te gaan 
ontwikkelen. Een uniek project. Ook ik wil graag mijn kleinkinderen een 
wereld nalaten waar ze mee verder kunnen.   



4. Wat vindt u bijzonder aan Laren? 
 

Laren is het aantrekkelijkste dorp van Nederland, natuurlijk zeker ook    
omdat er zoveel bijzondere en aardige inwoners zijn; met de vele vrijwilligers                   
(van MCC tot hockeyvereniging, van Broederschap tot Historische Kring, van 
SV Laren’99 tot SOLL) maken we samen het dorp tot een unieke gemeen-
schap waar we trots op mogen zijn, en dat ook zo moet blijven.   

 

5. Wat zijn uw twee belangrijkste 
wensen voor Laren? 

 
Onze wens is dat Laren zelfstandig blijft, de aanpak van de Provincie NH      
om ons te dwingen in een fusie met Blaricum en Huizen is regentesk, 
ondemocratisch en argumentloos.  De VVD is voor Laren. Voor alles wat 
Laren bijzonder maakt. Met een bestuur dat dicht bij de burger staat om 
goed te kunnen luisteren en daarop te handelen.  Wij willen het goede 
behouden maar wel met de tijd meegaan.                                                           
Stillstand gibt es nicht (Jean Tinguely). 

Daarnaast wens ik dat we de komende jaren het dorp veiliger, schoner en 
aantrekkelijker kunnen maken voor inwoners en ondernemers. Ik realiseer 
me iedere dag dat het een voorrecht om in Laren te mogen wonen. De 
wandeltocht op de schier eindeloze hei, de cultuur met Singermuseum- en 
theater, de heerlijke restaurants, t Bonte Paard, de Brink, het winkel-
aanbod, de kritische inwoners, Ons Genoegen, kortom een prachtige mix 
van alles wat Laren voor mij en voor haar inwoners aantrekkelijk maakt. 
Zelfstandig en zelfbewust!  

 
 
https://vvdlaren.nl/ 
 
 

 

 

 

Honderd jaar eenzaamheid/Gabriel García Márquez 

Collecties Bibliotheek Brinkhuis Laren en Bibliotheek Huizen 

Gratis te reserveren via onze online catalogus op bibliotheekhlb.nl 

 

Rutger Kopland 

Diverse titels 

Collecties Bibliotheek Brinkhuis Laren en Bibliotheek Huizen 

Gratis te reserveren via onze online catalogus op bibliotheekhlb.nl 

 

La vita é bella/Roberto Benigni (dvd) 

Collectie Bibliotheek Brinkhuis Laren 

Gratis te reserveren via onze online catalogus op bibliotheekhlb.nl 
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